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Uitstap spoorfietsen + etentje 

 

 Verslagje uitstap zaterdag 25 juni: spoorfietsen en etentje 

 

Gisteren was het eindelijk zover, de uitstap die al enkele maanden stond ingepland. 

In de namiddag stonden 2 deelnemers klaar om mee te gaan spoorfietsen in Kapellen. 

Vol enthousiasme begonnen we te trappen op de oude spoorlijn richting Brasschaat. 

Onderweg werd er af en toe gewisseld van plaats, zodat iedereen even kon uitrusten op het bankje 

en zo kon genieten van de omgeving en de ‘trapkunsten’ van de anderen.  

We moesten onderweg ook goed samenwerken en onze 3 krachten bundelen om de spoorfiets 

enkele keren te draaien op het draaiplatform.  

Na een klein uurtje fietsen konden we, net voor een regenbui, uitrusten in café ‘Perron Noord’ en 

genieten was een welverdiend drankje.  

 

Het regenweer op de terugweg was niet zo’n spelbreker, maar zorgde juist voor extra plezier tijdens 

het trappen.  

Gelukkig was er een afdakje op de fiets, maar ook een regenjas was erg handig, zeker met de 

overhangende begroeiing langs het traject, plezier gegarandeerd dus. 

 

Na het sportieve gedeelte was het tijd om naar restaurant ‘De Broertjes’ te gaan. 

Hier kwamen nog 2 extra deelnemers de uitstap mee afsluiten. 

 

Via een bestelbriefje aan tafel konden we telkens per persoon 2 gerechtjes doorgeven, die nadien 

aan tafel werden geserveerd. 

Er waren zowel voorgerechtjes, hoofdgerechtjes en desserts, allemaal in kleinere vorm, zodat je vele 

dingen kon kiezen. 

 

Ondanks het voor de meeste deelnemers de eerste keer was dat ze deelnamen aan een (offline) 

activiteit, vielen de gesprekken gedurende de hele dag en dus ook aan tafel niet stil. 

Zeker niet met de verschillende raakpunten van de gesprekonderwerpen, zo hadden we het o.a. over 

onze couveuseperiode en de restletsels, werk, rijbewijs halen, Cokoen, … 

Ook de zwangerschap van een deelneemster en haar ‘bolle buik’ was uiteraard ook een groot en 

boeiend gesprekonderwerp met ook tips en tricks en ook ‘bevallingsverhalen’ werden er verteld. 

 

Na de allerlaatste dessertronde was het tijd om naar huis te vertrekken. 

 

Ik vond het erg leuk om iedereen te ontmoeten en beter te leren kennen op een ongedwongen en 

ontspannen manier tijdens deze uitstap.  

 

Bedankt voor het fijne gezelschap en hopelijk tot de volgende keer!  

Peter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


